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Eerste Kerstdag
Dorpskerk Bathmen
Maandag 25 december 2023 - 10.00 uur

OM TE BEGINNEN

Orgelspel
gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart
voorbereiden op deze dienst

Welkom
door de ouderling van dienst (o)

We gaan staan

Zingen openingslied: ‘Komt allen tezamen’ (LB 477:1,2)

Bemoediging:
0: Onze hulpisin de naam van de EcuwiGe
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a:  EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Gebed van toenadering
besloten met:

o: (..

Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,

a: OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN
EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN.
AMEN.

Zingen openingslied (vervolg): 'O kind, ons geboren’ (LB 477:4,5)
Groet
door de voorganger (v)
v: De vrede van de Heer is met u!
a:  ZIN VREDE IS OOK MET U.
v: Wenst elkaar de vrede.
Het is Kerstfeest!
Cantorij zingt: ‘Joy to the world’ (Isaac Watts / Georg Friedrich Handel)

“En we noemen hem ...”

Zingen: ‘Wonderbare Raadsman’ (Lee Ann Vermeulen):



Wonderbare Raadsman, Wonderbare Raadsman
Sterke God, Sterke God

Eeuwige Vader, Eeuwige Vader

Vredevorst, Vredevorst

Een kind is ons geboren

Een Zoon is ons gegeven

En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen

Vrede voor de wereld, vrede voor de wereld
Heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht

Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken
Licht in nacht, licht in de nacht

Een kind is ons geboren

Een Zoon is ons gegeven

En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen.

Vrede voor de wereld, vrede voor de wereld
Heeft hij gebracht, heeft Hij gebracht

Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken
Licht in de nacht, licht in de nacht

Een kind is ons geboren

Een Zoon is ons gegeven

En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen

Vrolijk kerstfeest iedereen

Vrolijk kerstfeest iedereen!

RONDOM HET KERSTEVANGELIE
Zingen gebed om opening: ‘Een ster ging op uit Israél’ (LB 496:1(c),2(a),3(a))

Lezen: Lucas 2:1-5
Zingen: ‘Als alles duister is’ (LB 598)

Gitaarspel: ‘De herdertjes lagen bij nachte’

Vertelling Lucas 2:12

Gitaarspel: ‘Stille nacht, heilige nacht’

Vertelling: Lucas 2:13-14

Gitaarspel: ‘Eer zij God in onze dagen’

Zingen: ‘Een lied weerklinkt in deze nacht’ (LB 479: 1(c),2(a),4(a))

Lezen: Lucas 2:15-16

Zingen: ‘Wij trekken in een lange stoet’ (LB 506:1(a),2(c),4(a) — refrein:a)
Binnenbrengen van het Vredeslicht

Vertelling: Lucas 2:17-20

Zingen: ‘Zeg eens herder, waar kom jij vandaan’ (LB 485)

Aansteken kaarsjes met het Vredeslicht



GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen
Door de diaken van dienst

Dankgebed

Voorbeden, waarbij we na elke intentie zingen: ‘Dona nobis pacem’
Stil gebed

ONZzE VADER

GEZEGEND VERDER

Zingen (wij gaan staan): ‘Go, tell it on the mountain’ (LB 484 —refrein:a, 1 en 2:c, 3:a)

Zegen
Zingen: ‘Ere zij God’

Orgelspel



